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Meditatie 
ds. Eibert Kok

Het najaar, en zeker de maand november, is een periode van 
gedenken. In de rooms-katholieke traditie zijn 1 en 2 november, 
Allerheiligen en Allerzielen, de dagen waarop de herinnering 
levend gehouden wordt aan alle heiligen en alle andere mensen 
die ons door de dood ontvallen zijn. En op de laatste zondag 
voor Advent worden in onze kerk elk jaar de namen genoemd 
van de gemeenteleden die overleden zijn. Ook buiten de kerk is 
november een dag van gedenken. Van 2000 tot het in 2020 vol 
was, werden in november bomen geplant in het Wilhelminabos 
in Dronten ter nagedachtenis aan dierbaren die zijn overleden 
aan kanker.

Nu liggen de woorden gedenken en herdenken dicht bij elkaar. 
Naar mijn idee is er wel een verschil. Herdenken richt zich meer 
op het verleden. De blikrichting is terug. Bij gedenken is de be-
weging niet van nu naar toen, maar juist andersom. Wie gedenkt 
gaat niet terug naar het verleden, maar haalt die wil gedenken 
naar het nu toe. Dat beleven we in de samenleving misschien 
wel het sterkst op 4 en 5 mei. Met het gedenken van alle slacht-
offers van oorlogsgeweld gaan we niet terug naar het verleden, 
maar stellen we het verleden present, met de bedoeling dat het 
invloed heeft op ons leven nu. De bedoeling is dat wij ons door 
het gedenken van wat gebeurd is en de slachtoffers die gevallen 
zijn, ons inzetten voor vrijheid en vrede nu en in de toekomst, 
ons daaraan verbinden. Hoe kunnen we die vrijheid bewaren 
en doorgeven? Hoe kunnen we ons verzetten tegen dat wat 
die vrijheid bedreigt? Gedenken verandert je heden en stuurt je 
toekomst.

Zo gedenken wij in november de mensen die gestorven zijn. 
Vroeger werd wel gezegd: Hun gedachtenis zij ons tot zegen. 
Daarin zit het verlangen dat goede herinneringen aan een dier-
bare die overleden is – het goede dat ze ons gebracht hebben –, 
niet zullen verdwijnen, maar ons troost brengen en ons inspire-
ren om meer goedheid de wereld in te brengen.

Het woord gedenken komt ook in de Bijbel verschillende keren 
voor – ook al is dat in de nieuwere vertalingen niet altijd meer 
zichtbaar – ook als gebedsaanroep. Bijvoorbeeld Psalm 25: 6-7: 
‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw liefde door de eeuwen 
heen. Gedenk niet de zonden uit mijn jeugd, maar gedenk mij 
met liefde, Heer, omwille van uw goedheid.’ 
Met het woord gedenken wordt een beroep gedaan op God. 
Met het verlangen en in de hoop dat er iets zal veranderen. De 
berijming van Psalm 149 verwoordt mooi: ‘De Heer gedenkt in 
gunst de zijnen. Hij kroont de zwakken en de kleinen.’ Was het 
maar waar, denk ik dan, als ik om me heen kijk en zie hoe mach-
ten zich groot maken en over machteloze mensen heen walsen. 
Juist daarom gedenken we in de liturgie de grote daden van 
God en bidden we God om ontferming. Omdat we willen blijven 
geloven dat God die ooit zijn mensen bevrijdde uit de slavernij 
en onderdrukking van Egypte, ook nu nog mensen bevrijdt en 
bevrijden zal uit datgene waarin ze bekneld zitten. Om het ver-
trouwen te voeden dat Gods liefde alle tegenkrachten overwint. 
Dat is Gods belofte en onze opdracht.

Dan kom ik bij een volgend facet van gedenken. Tijdens de vre-
desweek in september hielden we in de Sint-Catharijnekerk een 
oecumenische vredesdienst met verschillende andere kerkge-
nootschappen uit Rockanje en Brielle. Met veel opgeschreven 
gebedsintenties en vredeswensen hebben we op de houten 
banken een gebedsmuur gemaakt. In gebed hebben we naar 
God toe uitgesproken wat ons dwars zit en gevraagd de slachtof-
fers te gedenken. Gedenk hen die gebukt gaan onder oorlog en 
geweld. Opdat er recht gedaan zal worden en vrede komen zal.

Op de eerste zondag van oktober vierden we de Israëlzondag, de 
zondag die na de Holocaust in het leven is geroepen om onze 
verbondenheid met Israël uit te drukken. Aan Israël danken we 
de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament. Uit Isra-
ël is de persoon van Jezus opgestaan. Met Israël delen we de 
verwachting van het Koninkrijk van God. En in de uitleg van de 
Schriften kunnen we niet om de joodse uitleg heen. We zoeken 
de verbinding.
Tegelijk geeft de Israëlzondag groot ongemak in die zin dat wat 
de huidige regering van Israël in Gaza en in de andere Palestijn-
se gebieden doet, afschuw en volstrekte afkeuring oproept. Dit 
dient geen ander doel dan vernietiging van Palestijns gebied en 
Palestijnse mensen. Volgens velen heeft het alle kenmerken van 
genocide. Daarover mag niet gezwegen worden. Op initiatief van 
collega’s uit de buurt zijn we dan ook gestart met wakes voor ge-
rechtigheid en vrede in Palestina, de oude naam van het gebied 
waar zich Israël en de Palestijnse gebieden bevinden. Om alle 
slachtoffers te gedenken, Palestijns, Israëlisch of van welk volk 
ook. Om te bidden om gerechtigheid en vrede.

Gedenken in meervoud
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Uit het 
liedboek

Wie in de schaduw Gods mag wonen

hoeft niet te vrezen voor de dood.

Zoek je bij Hem een onderkomen –

dan wordt zijn vrede jou tot brood.

God legt zijn vleugels van genade

beschermend om je heen als vriend

en Hij bevrijdt je van het kwade,

opdat je eens geluk zult zien.

Engelen zendt Hij alle dagen

om jou tot vaste gids te zijn.

Zij zullen je op handen dragen

door een woestijn van hoop en pijn.

Geen bange nacht zal je doen beven,

geen ziekte waar een mens van breekt.

Lengte van leven zal God geven,

rust aan de oever van een beek.

Geen duister zal je overvallen,

er is een licht dat eeuwig brandt.

Duizenden doden kunnen vallen, –

jij blijft geschreven in Gods hand.

God is een schild voor zijn getrouwen

die leven van geloof alleen.

Hij zal een nieuwe hemel bouwen

van liefde om hun tranen heen.
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Zondag 2 november Allerzielen
Wereldwijd worden op deze dag overledenen herdacht. Het 
simpel aansteken van een kaarsje is een ritueel dat je kort na een 
overlijden, maar ook jaren later, weer terugbrengt bij diegene die 
er niet meer is. 
Voor iedereen stelt de Protestantse Gemeente Brielle de Sint-
Catharijnekerk open om stil te staan bij hen die ons ontvielen.  
De kerk is geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Je kunt een kaarsje branden of gewoon stil zijn. 
Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Wie in de schaduw Gods mag wonen 
(door dr. Oane Reitsma, 
predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Op de mooie melodie van het vaak gezongen ‘Licht dat ons 
aanstoot in de morgen’ heeft Jan Duin al in 1969 deze hertaling 
van Psalm 91 geschreven. Voor het Liedboek: zingen en bidden 
in kerk en huis (2013) kreeg het lied een nieuw jasje.

Licht
De structuur van Psalm 91 wordt vrij gevolgd. Veel versregels 
zijn, soms in andere woorden, te herkennen. Vooral worden de 
positieve beelden van de psalm eruit gelicht – de schaduw van 
God, de vleugels van Zijn genade, Zijn licht dat eeuwig brandt 
– of aangevuld met andere, zoals ‘het brood van zijn vrede’. Dat 
geeft dit lied een bijzondere glans van troost en licht. De ‘zwaar-
dere’ beelden uit de psalm worden samengehouden in de korte 
aanduidingen van ‘bange nacht’, een ‘ziekte waar een mens van 
breekt’ en ‘duizenden doden’ die kunnen vallen. Duin geeft ze 
niet de kans om de overhand te krijgen.

Vertrouwen
Het lied roept op om vertrouwen te hebben in de God die Zijn 
engelen zendt om onze gids te zijn. Die ons ‘op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn’. Let bij die laatste zin vooral 
ook op de dubbelheid die het menselijk bestaan zo eigen is, heen 
en weer geslingerd tussen hoop en pijn. Waar in de oorspronke-
lijke psalmtekst God zelf het woord neemt (‘Ik zal bevrijden wie 
mij liefheeft en beschermen wie mij vertrouwen’), blijft dit lied in 
de ‘jij’-vorm. Dat is mooi, want het lied is geen gebed aan God, 
maar een profetische aanzegging aan ons.

Gods handpalm
Behalve aan beelden uit deze psalm wordt er ook vrij gerefereerd 
aan andere bijbelteksten. In ‘rust aan de oever van een beek’ 
herkennen we Psalm 23, in ‘jij blijft geschreven in Gods hand’ 
echoot Jesaja 49:16 en ‘engelen zullen je op handen dragen’ doet 
denken aan het In paradisum aan het einde van een katholieke 
uitvaartmis. Allemaal teksten, zo valt op, die bij uitvaart klinken, 
waar de oorspronkelijke versie van dit lied ook voor bedoeld was.

Actueel
Opnieuw zien we – in de tijd waarin de wereld zich op dit mo-
ment bevindt – hoe actueel en troostend een tekst kan zijn die al 
generaties meegaat. ‘Al vallen er duizenden doden, God zal een 
nieuwe hemel bouwen van liefde om tranen heen.’



Kerkkronkel 
Theun Klein
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Altijd een schot in de roos, de ‘voxpop’. U weet wel, die korte 
nieuwsflits tijdens het journaal vanaf een markt. Altijd weer een 
markt, en meestal ergens in Holland of Utrecht waar vandaan 
een willekeurige klant een mening het land in mag slingeren. Ga 
eens naar een winkelstraat of een schoolplein, denk ik dan. Kom 
je tenminste jonge mensen met een frisse kijk op de toestand in 
dit land tegen. Maar dat terzijde.
Naar de markt dus op zoek naar de mening van Nederland. Wat 
het onderwerp ook is, zodra camera en microfoon aanstaan legt 
die gewone Nederlander, niet gehinderd door kennis van zaken, 
even uit hoe de vork in de steel zit en wat hij of zij daarvan 
vindt. Wel jammer, dat ze nooit naar de markt in Brielle komen. 
Wat zou ik ze graag tegen komen en dan even lekker uitpakken. 
En dat kan, want we leven toch in een land waar vrijheid van 
meningsuiting hoog in het vaandel staat. Heel anders dan in die 
dictaturen in de oost. Waarvan iedereen weet dat je daar niet zo 
maar kunt zeggen wat je denkt. Zeker niet in een voxpop. Of in 
het vrije westen waar nu ook de lucht verduistert. Waar nu ook 
openbare en schoolbibliotheken, boekhandels en uitgevers on-
der het vergrootglas liggen. Waar ‘foute’ boeken in de ban wor-
den gedaan. Waar de vrije pers, het onderwijs en de onafhanke-
lijke rechtspraak worden aangevallen met termen als ‘deepfake’ 
en nepnieuws. Nee, hier kun je nog alles zeggen, toch?
En waar komt dan ineens die zelfcensuur van schrijvers, journa-
listen en cabaretiers vandaan? Waarom worden opeens journa-
listen, zelfs thuis, belaagd door demonstranten? Waarom wordt 
er in het centrum van Utrecht op een druilerige zaterdag in sep-
tember - tegelijk met de uit de hand gelopen demonstratie op 
het Malieveld - een manifestatie voor het vrije woord gehouden? 
Zijn we bang geworden voor de kritiek van goedgebekte glad-
praters? Die met een simpele ‘oneliner’ elke tegenstem de mond 
snoeren. Die beweren dat het niet gaat om feiten, maar om wat 
‘men’ ervaart. Zijn we echt bang geworden om onze nek uit te 
steken?
Dan zijn we niet de eersten. In het Oude Testament komen we 
profeten en rechters tegen die het moesten opnemen tegen, 
in eigen kring tot god gepromoveerde machthebbers. Het was 
hun woord tegen dat van koning of kroonprins. En dus vertelden 
ze dan aan paupers en proleten een klip-en-klaar verhaal. Zoals 
Nathan die koning David met een verhaal over een rijke vrek die 
een schaap van een arme buur steelt, een spiegel voorhoudt 
over zijn affaire met Bathseba. Of Jotam, de jongste zoon van 
Gideon, die het volk de les leest over koningschap ... 
Abimelech, een van de zonen van Gideon, wil tot koning worden 
gekroond. Alle andere kandidaten, zijn broers notabene, heeft hij 
laten vermoorden. Alleen de jongste, Jotam is ontsnapt. Het is 
de dag voor de verkiezingen. En dan van een veilige hoge berg 
vertelt Jotam de inwoners van de stad een fabel. 
De koningsfabel die zich afspeelt in de wereld van de bomen. 
Het is er onrustig, want er moet een nieuwe koning komen. Dus 
gaan de bomen eropuit om een koning te zoeken.
Dat gaat niet van een leien dak. Steeds stuiten ze op een over-
tuigd nee als ze eerst de olijfboom, daarna de vijgenboom en 
tenslotte de wijnstok aanbieden om hun koning te zijn. Alle drie 
bedanken ze feestelijk voor de eer: ik heb wel wat beters te doen 

dan een beetje boven de andere bomen te zweven en met mijn 
takken te wuiven. De olijfboom wil veel liever gewoon vruchten 
opleveren en de mensen van olijfolie voorzien. 
De vijgenboom blijft graag gewoon vijgen laten groeien die veel 
mensen lekker vinden. En de wijnstok heeft het veel te druk met 
zorgen voor lekkere druiven en goede wijnen: ‘Zal ik me daar 
stoppen met waar ik goed in ben? En dan een beetje boven alles 
en iedereen koninkje spelen? Nee, jullie worden bedankt, zoek 
alsjeblieft een ander.’ 
Zo komen ze ten slotte uit bij de doornstruik. Die wil wel. Graag 
zelfs: ‘Zalf mij maar tot koning en kom dan maar hier, in mijn 
schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn tak-
ken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren.’ 
Maar, een doornstruik is geen boom, het is een struik en als je 
dus onder de takken schaduw wil zoeken, moet je je diep bui-
gen – en dan is er ook nog weinig schaduw te vinden. Wel veel 
stekels om je aan te prikken – als je een beetje boom bent, kijk je 
wel uit.
Hoe staat het eigenlijk met onze ‘koningskandidaten’ dan wel de 
lijsttrekkers van de komende verkiezingen? Zijn het doornstrui-
ken of zorgen ze juist voor schaduw waarin het goed toeven is?

Voxpop

De illustratie is uit Leven of Theater van Charlotte Salomon.
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Van de 
diaconie

Dank voor alle gaven
Diaconale bijdragen zijn bestemd voor goede (nood)doelen in 
Nederland, Europa en Wereldwijd. Wilt u een bedrag overschrij-
ven dan kan dit op de rekening: NL32 RABO 0365 4804 44 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Brielle. 
Vermeldt uw naam en het doel dat u wilt steunen. 

Collecterooster 
Zondag 12 oktober	 Werelddiaconaat in Bangladesh
Zondag 19 oktober	 Werelddiaconaat Colombia
Zondag 26 oktober	 Voedselbank Brielle
Zondag 2 november	 Stichting ONG, hulp in Senegal
Zondag 9 november	 Zending in China
Zondag 16 november	 Zuid Afrika kansarme kinderen
Zondag 23 november	 Verslavingscentrum De Hoop Zwijndrecht
Zondag 30 november	 Werelddiaconaat in Rwanda
Zondag 7 december	 Werelddiaconaat in Libanon

Speciale aandacht
De diaconie vraagt dit keer uw speciale aandacht voor het werk 
van de Stichting Tegen Verslaving te Zwijndrecht, de collecte op 
zondag 23 november.
Hulpvraag, iedere cliënt die bij hen komt heeft een hulpvraag: 
genezing van of leren omgaan met klachten en stoornissen. 
Achter deze eerste vraag ligt altijd een tweede vraag: help me 
met mijn leven! Deze tweede vraag staat in verband met de re-
laties die een mens heeft. Ieder mens komt tot zijn bestemming 
in relaties! 
Zo wordt tijdens de behandeling en begeleiding aandacht ge-
schonken aan de vier relaties die ieder mens heeft. 
1. Relatie met jezelf. 2. Relatie met de ander. 3. Relatie met God. 
4. Relatie met de schepping.
Bij De Hoop werken christenprofessionals die zelf met vallen en 
opstaan in verbinding met God en met elkaar willen leven en 
werken. Vanuit hun vakgebied trekken ze op met hun cliënten, 
gericht op het bevorderen van herstel van het goede leven in 
alle relaties waarin iemand functioneert. Deskundig en bewogen 
vanuit de liefde van Christus! 

Extra diaconale bijdrage voorjaar 2025
Er komen nog steeds bijdragen binnen voor de diaconale actie 
Voorjaar 2025; de diaconie is hierover verheugd. Verderop leest 
u het voorlopige resultaat van uw bijdragen.

Een duurzame kerkgemeenschap
De diaconie wil zich inspannen, op welke wijze wij als kerkge-
meenschap in doen en laten een duurzame(re) kerk kunnen zijn 
of worden. We zoeken gemeenteleden die zich hier met ons op 
eigen wijze gestalte aan willlen geven en ideeën kunnen beden-
ken hoe we duurzaam een ‘groenere’ kerkgemeenschap kunnen 
zijn!

HipHelpt
De nieuwe stichting van het HipHelpt-project is inmiddels een 
feit. De naam van de stichting is ‘SAMEN Voorne aan Zee’.
Onze diaconaal werker Tonn de Otter heeft het werk vanuit deze 
stichting als een van de speerpunten in zijn pionierswerk.
In samenwerking met alle diaconieën en de rooms-katholieke 
parochianen in Voorne aan Zee zal de komende tijd vorm gege-
ven worden aan hulp voor iedereen.
De stichting heeft ten doel het verlenen van ‘fysieke hulp’ bij no-
den op het gebied van het geestelijk, lichamelijk en maatschap-
pelijk welzijn van inwoners van de gemeente Voorne aan Zee.

Verantwoording diaconale collecten
Overzicht tweede kwartaal 2025

Zending Golfstaten - 6 april	 330,95
Diaconie algemene (nood)hulp - 13 april	 169,65
Classis Delta project Colombia - 17 april 	 164,50
Noodhulp Oekraïne - 20 april 	 669,40
Diaconaal werk Pauluskerk - 27 april	 205,50
Noodhulp Soedan - 4 mei	 375,95
Classic Delta project Colombia - 11 mei	 319,00
Hospice De Waterlelie Spijkenisse - 18 mei	 325,95
Lentelunch / Hospice Nathrine - 21 mei	 764,70	
Diaconie algemene (nood)hulp - 25 mei	 195,95
Hospice Nathrine Rozenburg - 1 juni	 205,80
Gezamenlijke Pinksterdienst / The Bridge - 8 juni	 835,95
Diaconie algemene (nood)hulp - 15 juni	 333,05
Binnenlands diaconaat Vluchtelingen - 22 juni	 245,05
Wereld diaconaat Moldavië - 29 juni	 156,00

Totaal            	     € 5.297,40

Vrijwillige Diaconale bijdrage         	 € 5.164,00

Kerkdienst met Bram Poldervaart over Afrika
Op zondagmorgen 2 november verwelkomen we Bram 
Poldervaart tijdens de kerkdienst. Regelmatig wordt er in onze 
kerk gecollecteerd voor het project in Afrika waarbij hij betrokken 
is. Bram zal vertellen over het vrijwilligerswerk dat hij doet in 
Senegal. Ook zal hij een impressie geven hoe hij de manier van 
samenleven in dat Afrikaanse land ervaren heeft. Daarnaast is 
het gewoon een kerkdienst met liederen, gebeden, Bijbellezing 
en overdenking. Omdat de focus op Afrika ligt, gaan we alle 
Afrikaanse liederen uit ons Liedboek zingen. Dat zijn er niet veel, 
slechts drie. Maar zeker de moeite waard! Deze dienst wordt 
voorbereid met de commissie andersoortige diensten.
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Afscheid penningmeester 
Sonja Timmermans

Het voltallig College van Kerkrentmees-
ters (CvK) heeft vrijdag 19 september aan 
het eind van de middag met een etentje 
afscheid genomen van penningmeester 

Sonja Timmermans. Sonja heeft meer 
dan acht jaar de belangrijke functie van 
penningmeester in het bestuur vervuld. 
Dit ondanks haar drukke dagelijkse 
werkzaamheden. Het CvK  uit zijn grote 
dankbaarheid voor haar jarenlange inzet 

en positieve inbreng in de CvK-vergade-
ringen en in de kerkenraad.
Voor een nieuwe invulling van deze be-
langrijke functie is het bestuur naarstig op 
zoek naar een nieuwe kandidaat. 

Van de 
kerkrentmeesters

Van de 
kerkenraad

In augustus kwamen we voor het laatst 
in de oude samenstelling bij elkaar. De 
volgende vergadering, eind oktober, 
vergaderen we in de nieuwe samenstel-
ling van voorzitter, voorganger, scriba en 
voorzitters van het college van kerkrent-
meesters, het college van diakenen en de 
werkgroep pastoraat. 
In augustus bespraken we de afronding 
van de reorganisatie van de kerkenraad, 
de intentieverklaring over de verkoop van 
het kerkgebouw en bijzondere diensten. 

Gemeenteberaad
Op zondag 5 oktober houden we, na 
ochtenddienst en koffiedrinken, weer 
een gemeenteberaad. Bespreekpunten 
zijn het nieuwe beleidsplan en de laatste 
ontwikkelingen rond de verkoop van het 
kerkgebouw.
Het nieuwe beleidsplan kunt u op de 
website lezen. Wilt u een digitale of papie-
ren versie, stuur dan even een berichtje 
naar de scriba (scriba@protestantsege-
meentebrielle.nl).

Organisatie kerkenraad
Vrijwilligers zijn de kurk waarop onze 
kerkgemeenschap draait. Onder de para-
plu van verschillende werkgroepen wordt 
er wekelijks gezorgd voor het welkom 
aan de kerkdeur, zondagsbrieven en 
orden van dienst, voor de goede teksten 
op de schermen, de bloemschikking die 

het thema van de dienst verbeeldt, het 
koffiedrinken na de dienst. Dat alleen al 
op zondag; door de weeks het bezoeken 
van kerkleden, het spic en span houden 
van de kerk, klein onderhoud van het 
gebouw, de website en het kerkblad. 
En deze opsomming is nog verre van 
volledig. Die inzet van al die enthousiaste 
vrijwilligers, van vitaal belang voor onze 
kerk, staat nergens beschreven. Toch 
wordt er natuurlijk wel volgens bepaalde 
richtlijnen gewerkt. Dit op papier zetten 
is de sluitstuk van de organisatie van de 
kerkenraad. De komende maanden willen 
we dit vrijwilligersbeleid beschrijven en 
toevoegen als wezenlijk onderdeel bij de 
kerkelijke organisatie. Als dit is afgerond 
kunnen we de plaatselijke regelingen aan-
passen, die dan in de loop van dit seizoen, 
aan de gemeente worden voorgelegd.

Intentieverklaring.
Zoals we u eerder berichtten hebben we 
een intentieverklaring opgesteld met de 
onderneming Mr. Simons. Hierin wordt 
onder meer vastgelegd dat deze onder-
neming enkele maanden tijd krijgt om 
alle mogelijkheden van exploitatie en 
onderhoud te onderzoeken. Ook zal de 
Protestantse Gemeente Brielle tijdens 
deze periode geen gesprekken voeren 
met andere geïnteresseerden. Omdat de 
verklaring eind september afliep besluit de 
kerkenraad de periode met een half jaar te 

verlengen tot eind maart volgend jaar.

Informatieblad
In het vorige kerkblad trof u een uitneem-
baar informatieblad aan. Onderstaand een 
paar aanvullingen en verbeteringen die u 
wellicht zelf wilt veranderen.

Organisatie 
De telefoonnummer van de kosters:
Pieter Schwartz 	 06 1092 2296
Tom van der Lugt	 06 5776 0186
Bij de Werkgroep Pastoraat het juiste 
telefoonnummer van Els Geldof: 
06 3094 0334.

Rommelmarkt 
De juiste openingstijden zijn:
elke eerste zaterdag van de maand van 
09.30 - 11.30 uur
woensdagmorgen spullen brengen van 
09.00 uur - 12.00 uur
woensdagmiddag verkoop
13.30 - 15.30 uur
woensdagavond verkoop 
18.30 - 20.30 uur 

QR-code kerkblad
Scant u de QR-code uit het vorige kerk-
blad voor een bijdrage aan de kosten van 
het kerkblad dan wordt een bedrag van 
20 euro weergegeven. Dit bedrag had 
25 euro moeten zijn. Wilt u dit zelf hand-
matig aanpassen? Hartelijk dank alvast.
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Ik liep net terug van de kerk door Brielle naar de Sjoel. De kerk 
gaat over een paar weken dicht voor bezoekers, en dan is de zo-
mer voorbij. Ik haalde het kleurrijke vilten wandkleed op dat we 
tijdens een workshop in de zomervakantie hadden gemaakt om 
weer in de Sjoel te hangen. Het heeft ons een paar dagen gekost 
om het samen te maken, maar iedereen die meedeed is blij met 
het resultaat. De warme vlammen schieten op uit de struik in het 
schapenveld, waar Mozes op bevel van de Allerhoogste God zijn 
sandalen uittrok. Het heeft een tijdje in de kerk gehangen, maar 
komt nu weer in de Sjoel te hangen. Kom langs om het te zien!
Terwijl ik liep, zag ik verschillende toeristen richting de kerk 
lopen, en een paar bekende gezichten uit de gemeente. Mensen 
uit alle lagen van de bevolking komen ook regelmatig in de Sjoel, 
en het blijft me verbazen. Vorige week kwam er een asielzoeker 
bij ons lunchen. Hij was er al vaker geweest bij het Repair Café, 
dus ik gaf hem mijn telefoon met een Arabische vertaling om in 
zijn eigen taal mee te kunnen lezen. Tijdens de korte uitleg las hij 
verder in het boek Handelingen; misschien had hij deze verhalen 
nog nooit eerder gehoord. Na de lunch, met een paar woorden 
Engels en handgebaren, werd duidelijk dat hij was gekomen 
om de naaimachine te gebruiken. Die middag had hij een rustig 
plekje in de Sjoel uitgekozen onder het grote raam en kon hij 
zijn broek naaien. Diezelfde middag kwam er een Duits gezin op 
bezoek en zo ontstonden - net als bij andere bezoekers - ge-
sprekken met onze vaste gasten.
Het is geweldig dat er in Brielle een plek is waar mensen zonder 
aankondiging langs kunnen komen om hun zorgen en verdriet 
met anderen te delen. Waar het heel normaal is om te vragen 

hoe het met je gaat. Ook maken wij kunst samen, dat was ook 
pas in de kerk te zien. We kunnen er voor elkaar zijn, en ook voor 
mensen die het moeilijk hebben. Vorige maand ben ik met mijn 
(koffie)bakfiets naar een Opruimdag van de Maasdelta Groep 
in de wijk Rugge geweest en volgende maand ga ik weer naar 
de noodopvang in Hellevoetsluis om contact te leggen met de 
bewoners. Wil je meedoen, of heb je hulp nodig om in je eigen 
buurt aan de slag te gaan? Ik denk graag mee, of je kunt je aan-
melden als vrijwilliger bij HipHelpt, dat binnenkort van start gaat. 
Volgende keer hierover meer informatie.

Tonn den Otter, 
diaconaal werker

Op donderdagmiddag 4 september vond er een gezellige 
verjaardagenmiddag plaats in de Sjoel voor de inwoners van 
de wijken Nieuwland en Vierpolders die 80 jaar of ouder zijn. 
Met name Vierpolders was goed vertegenwoordigd. Na een 
versnapering met koffie en thee werd er in een gezellige sfeer 
gekeuveld over allerlei onderwerpen. De onderlinge gesprekken 
werden na een poosje onderbroken vanwege de organisatie van 
een heuse pub quiz. Mirjam van de Polder had mooie vragen ge-
maakt over o.a. liedjes van vroeger en foto’s uit de omgeving van 
Brielle en Vierpolders uit het verleden. Vooral de laatste categorie 
gaf veel gesprekstof. Tijdens de quiz werd er genoten van een 
heerlijk hapje en drankje. Na afloop was er voor alle aanwezigen 
nog een potje zelfgemaakte jam van Willemijn Kon. Kortom, een 
gezellige middag.

Jelle Jan Holwerda

Uit de Sjoel

Verjaardagenbijeenkomst Nieuwland en Vierpolders



Tot het eind van het kerkelijke jaar staan 
lezingen uit het evangelie van Lucas op 
het rooster. Daarnaast is er in november 
een alternatief spoor met lezingen uit het 
boek Handelingen, maar waarschijnlijk 
zal Handelingen niet aan de orde komen 
omdat er andere thema’s om aandacht 
vragen. In de Adventstijd lezen we teksten 
van de profeet Jesaja.

12 oktober
Lucas 17: 11-19. Jezus geneest tien men-
sen die aan een huidziekte lijden. Een van 
hen komt terug om Jezus te bedanken. 
Hij is een Samaritaan. Jezus zegt dat zijn 
geloof hem gered heeft.

19 oktober
Lucas 18: 1-8. Jezus vertelt zijn leerlingen 
dat ze mogen blijven bidden: God zal luis-
teren. Om dat te illustreren, vertelt Jezus 
een verhaal over een oneerlijke rechter 
die recht doet aan een arme vrouw.

26 oktober
Lucas 18: 9-14. Jezus vertelt een verhaal 
over twee mensen die gaan bidden. Een 
Farizeeër dankt God omdat hij zelf zo 
goed is, een tollenaar zegt dat hij een 

zondaar is en vraagt om vergeving.

2 november
Lucas 19: 1-10. De rijke tollenaar Zacheüs 
wil Jezus wel eens zien. Die ontmoeting 
verandert zijn leven en dat van de men-
sen om hem heen.

9 november
Lucas 19: 41-48. Jezus huilt om Jeruzalem 
en jaagt vervolgens handelaars de tempel 
uit.

16 november
Lucas 20: 27-38. Jezus krijgt een vraag 
van enkele Sadduceeën over de (on)mo-
gelijkheid van de opstanding.

23 november
Lucas 21: 5-19. Jezus ziet allerlei rampen 
voor zich en roept op om toch te blijven 
geloven.

30 november
Jesaja 2: 1-5. In dit gedeelte staat de 
bekende tekst: ‘Zij zullen hun zwaarden 
omsmeden tot ploegijzers en hun speren 
tot snoeimessen. Geen volk zal meer het 
zwaard trekken tegen een ander volk…’

(vrijdag 18.30 uur)
10 oktober	 Belia en Henk Lugtenburg
24 oktober 	 Johanneke van Vliet
14 november	 Helène Perfors
28 november	 Emiel van Asperen

Sint-Catharijnekerk en Sjoel
• �elke maandag  

Inloophuis Sjoel, 10.00 uur 
12.00 uur aanschuiflunch

• �elke dinsdagavond Sint-Catharijne  
Cantorij, 20.00 uur, Sint-Catharijnekerk

• �elke vrijdag 
Inloophuis Sjoel, 10.00 uur 
’s middags Repaircafé

• �elke maandag 
Crea-doe-middag, 14.00 uur, Sjoel

Oktober
14	� Groot Huisbezoek, 13.30 - 115.30 uur, 

Sjoel
21	 PCOB-middag, 14.00 uur, Sjoel
22	�Huiskring Leef je Geloof, 19.30 uur, 

Tjeerd & Anneke de Groot, 
tjeerd1948@gmail.com, 06-4146 4146

26	�Herdenking weggevoerde Joden,  
14.30 uur Sjoel

November
2	 Allerzielen, 12.00 - 17.00 uur, 
	 Sint-Catharijnekerk
3	 Bibliodrama, 20.00 uur, Sjoel
6	� Wake voor Gerechtigheid,  

Sint-Catharijnekerk
10	Tijdgenoten, 20.00 uur Sjoel
12	� Huiskring Leef je Geloof, 19.30 uur, 

Tjeerd & Anneke de Groot,  
tjeerd1948@gmail.com, 06-4146 4146

20	�Lezing Arie de Bruin, pedagoog en  
leraar: ‘Hoe houd je van een kind.’, 
19.30 uur, Sjoel

26	�Huiskring Leef je Geloof, 19.30 uur, 
Tjeerd & Anneke de Groot,  
tjeerd1948@gmail.com, 06-4146 4146

29	�Verkoopdag Crea-doe, 10.00-16.00 uur, 
Sjoel

December 
6	 Vrijheidslezing, Sint-Catharijnekerk 
17	� Kerstconcert Rozenburgs Mannenkoor, 

20.00 uur, Sint-Catharijnekerk
18	 PCOB-middag, 14.00 uur, Sjoel
18	� Kerstviering basisschool Het Anker, 

18.00 uur, Sint-Catharijnekerk
19, 20, 21  Kerstmarkt, Sint-Catharijnekerk

Kerkdiensten Plantage

Agenda

Bij de 
diensten
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De dankdag vieren we dit jaar op 
9 november in Oostvoorne samen met de 
mensen van de Protestantse Gemeente 
daar en van de Welkomkerk in Rockanje. 
We proberen elk jaar één keer bij elkaar 
te buurten zodat we elkaar als buurge-
meenten een klein beetje leren kennen. 
Drie voorgangers zullen er zijn: Charlotte 
Olieslagers, kerkelijk werker in Oostvoor-
ne, ds. Eibert Kok en ds. Peterjan van der 
Wal. Dankbaarheid zal het thema zijn 
van deze dienst. Er is vaak best veel om 
dankbaar voor te zijn, maar je ziet het niet 
altijd of je gaat eraan voorbij. Hoe kunnen 
we dan dankbaarder mensen worden? 
Ook gaan we in deze dienst voedsel 
inzamelen voor de Voedselbank in Brielle. 
Verpakte houdbare etenswaren, blikken 
groenten en soep bijvoorbeeld kan de 
Voedselbank goed gebruiken. Koop die in, 
neem die mee naar de kerkdienst! Om zo 
zichtbaar iets in te brengen om te delen 
met wie het veel minder heeft. 
De Voedselbank vraagt om geen ver-
se groeten en fruit mee te nemen. Dat 

Danken in Oostvoorne

bederft te snel en de Voedselbank krijgt al 
veel vers aangeleverd van een supermarkt.

Deze zondag is er geen dienst in de 
Sint-Catharijnekerk.



Kerkdiensten vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl 
en via ons YouTube-kanaal.
		  Collecten

Zondag 12 oktober	 4de zondag van de herfst 	 WD. Bangladesh
10.00 uur	 liturgische kleur is groen 	 Onderhoud
ds. Eibert Kok		

Zondag 19 oktober	 5de  zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Diaconie
Maartje Keijzerwaard, 		  Onderhoud
pastoraal werker Oudenhoorn

Zondag 26 oktober	 6de zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Voedselbank Brielle
ds. Harry Doornbos		  Onderhoud

Zondag 2 november	 7de zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Zending China
ds. Eibert Kok		  Onderhoud

12.00 – 17.00 uur	 kerk open Allerzielen

Zondag 9 november	 8ste zondag van de herfst 	 Eredienst
10.00 uur Oostvoorne	 gezamenlijk met buurgemeenten	 WD. Colombia
ds. Eibert Kok	 liturgische kleur is groen	 Onderhoud
ds. Peterjan van der Wal
Charlotte Olieslagers

Zondag 16 november	 9de zondag van de herfst	 Eredienst 
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Zuid Afrika kansarme
ds. Peterjan van der Wal	 ruilbeurt	 kinderen
Rockanje		  Onderhoud

Zondag 23 november 	 laatste zondag van het kerkelijk jaar	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 De Hoop Zwijndrecht
ds. Eibert Kok	 m.m.v. Sint Catharijne Cantorij	 Onderhoud

Zondag 30 november	 1ste zondag van Advent	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is paars	 Werelddiaconaat Rwanda
ds. Eibert Kok	 dienst van Schrift en Tafel	 Onderhoud		

Zondag 7 december	 2de zondag van Advent	 Werelddiaconaat Libanon
10.00 uur	 liturgische kleur is paars	
ds. Gerard Wolfert		  Onderhoud
Zuidland	

De kindernevendienst tijdens een dienst 
wordt verzorgd bij aanwezigheid van kinderen.

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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De walvis wilde meer

Kinderpagina
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Het is een hartverwarmend verhaal over 
met jezelf in de knoop zitten, geven in 
plaats van nemen en over vriendschap, 
want ...
Wilbert de walvis is in zijn zee altijd op 
zoek naar meer spullen omdat hij diep 
in zijn binnenste een gat voelt. Hij vult 
het gat letterlijk maar er zit een leegte in 
hem wat hij niet begrijpt. Iedere dag zoekt 
hij in de zee naar meer spullen maar al 
die spulletjes maken hem niet gelukkig. 
Wilbert wil en moet iets vinden waar hij 
blij van wordt en waardoor dat nare lege 
gevoel weggaat. 
Wilbert heeft in het verhaal een duidelijk 
probleem en vraagt zich voortdurend 
af hoe hij zijn probleem moet oplossen. 
Zijn oplossingen draaien ieder keer op 
hetzelfde uit; nl. het verzamelen van meer 
spullen. Een gat kun je immers vullen met 
materialen.
Ondanks alles blijft het nare gevoel 
van leegte hem parten spelen. Tot het 
moment dat krabbetje Klaartje niet bang 
is voor Wilbert en hem uitlegt dat niet 
nemen maar geven je gelukkig maakt in 
het leven.
Het boek is geschreven door Rachel 
Bright en op rijm vertaald door Bette 
Westera. Naast haar prachtige teksten zijn 
de illustraties van Jim Field ook bijzonder 
mooi! De sfeer in het boek is adembene-

mend. Adembenemend door het zielige 
gevoel wat je krijgt als je Wilbert zo ziet 
tobben met zichzelf. Adembenemend 
door het woordgebruik. 
Ik citeer: “Toen opende hij zijn reusach-
tige mond en een machtige klank zong 
het zeewater rond, tuimelaars tuimel-
den, scharretjes spartelden, zeepaardjes 
steigerden, schelvissen dartelen. Mosselen 
klepperden speels met hun schelpen. 
Zeeleeuwen spetterden rond met hun 
welpen.” Adembenemend is ook het 
doordachte kleurgebruik. Al met al is het 
een passend indrukwekkend geheel waar-
bij het lied van Wilbert zijn moeder hem 
uiteindelijk, met de hulp van Klaartje, doet 
beseffen dat dat iets is wat hij kan geven. 
Wilbert gaat zingen.
Natuurlijk is de vergelijking met wat ons 
mensen in het leven beweegt voor de 
hand liggend.
Wat levert ons de meeste geluksgevoe-
lens op? Hoe denken wij over geven in 
plaats van nemen? Waar worden mensen 
en kinderen gelukkig van? Wat doet zin-
gen met mensen/kinderen? 
Wat vinden de kinderen van Wilbert de 
walvis zijn hebzucht en zijn zoektocht 
naar het geluk? En als Klaartje niet was 
komen opdagen wat voor advies hadden 

zij Wilbert dan gegeven?
Het is misschien eveneens adembene-
mend om hier met de (klein)kinderen 
over na te denken. Het lijkt mij een mooie 
opening voor een gesprek en het voor-
lezen van het prentenboek zal hier zeker 
aan bijdragen. Het prentenboek ligt ter 
inzage in de kerk en hopelijk inspireert 
het velen om er daadwerkelijk iets mee te 
doen.
Als verwerking van het verhaal is het 
volgende mogelijk:
Kleur of verf de walvis en het krabbetje, 
knip ze uit en plak de walvis op het 
lichtblauwe papier. Probeer het krabbetje 
in de ogen van de walvis te laten kijken 
met behulp van een cocktailprikkertje. Dit 
prikkertje plak je met een stukje plakband 
op de achterkant van de krab. Op deze 
manier kun je Klaartje voor Wilbert laten 
bewegen omdat je het vast kunt houden. 
Knip plaatjes uit een speelgoedfolder en 
plak deze nog op de rug van de walvis 
om het gat te vullen. Zo kun je het verhaal 
uitspelen en Wilbert tot slot een mooi lied 
laten zingen.
Dit werkblad kun je vanuit de kerk mee-
nemen om het thuis te gebruiken. 
Veel plezier gewenst.

Afke Holwerda
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Uit de 
Startbijbel

Zoek het op ...
‘Zout der aarde’ dan wel ‘Jullie zijn het zout in deze wereld’ is 
een hele bekende uitdrukking in deze tijd, die dus uit de Bijbel 
komt. Zo zijn er heel wat uitdrukkingen en gezegden die in de 
Bijbel staan. Zoek maar eens in Matteüs 19, vers 24, Marcus 10, 
vers 25 en Lucas 18, vers 25 (gaan allemaal over dezelfde uit-
drukking), Matteüs 27, vers 24, Leviticus 16, vers 21 of Spreuken 
26, vers 27 en Psalm 7, vers 16.
De redactie ziet reacties graag tegemoet!

Weetje

Stukje Bijbelgeschiedenis ...
Als Jezus ongeveer dertig jaar oud is, laat hij zich door Johan-
nes dopen in de rivier de Jordaan (de Johannes waarvan in het 
vorige kerkblad de geboorte werd aangekondigd). Wanneer Jo-
hannes gevangengenomen wordt, reist Jezus van Judea naar 
Galilea. Hij gaat wonen in Kafarnaüm aan het Meer van Galilea. 
Daar kiest hij zijn eerste leerlingen (of volgelingen). Met hen 
trekt hij heel Galilea door. Hij roept de mensen op om naar God 
te luisteren. Overal vandaan komen de mensen naar Jezus toe.

Toespraak van Jezus op de berg
Jezus vertelt over het echte geluk

Toen Jezus alle mensen die gekomen 
waren zag, ging hij een berg op. Zijn leer-
lingen kwamen bij hem. Jezus begon zijn 
leerlingen uitleg te geven over de nieuwe 
wereld. Hij zei: 
‘Het echte geluk is voor mensen die we-
ten dat ze God nodig hebben. Want voor 
hen is Gods nieuwe wereld. 
Het echte geluk is voor mensen die ver-
driet hebben. Want God zal hen troosten. 
Het echte geluk is voor mensen die vrien-
delijk zijn. Want aan hen zal God de aarde 
geven.
Het echte geluk is voor mensen die doen 
wat God wil en die dat het allerbelang-
rijkste vinden. Want God zal hun moeite 
belonen.
Het echte geluk is voor mensen die goed 
zijn voor anderen. Want God zal goed zijn 
voor hen.
Het echte geluk is voor mensen die eerlijk 
zijn. Want zij zullen God zien.
Het echte geluk is voor mensen die vrede 
sluiten. Want zij zullen kinderen van God 
worden genoemd.
Het echte geluk is voor mensen die lijden 
omdat ze doen wat God wil. Want voor 
hen is Gods nieuwe wereld.
Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen 
het moeilijk hebben omdat je bij mij 
hoort. Misschien schelden mensen je uit 
of willen ze je gevangennemen. Mis-
schien vertellen ze allerlei leugens over je. 
Als dat gebeurt, moet je blij en vrolijk blij-
ven. Want jullie krijgen een grote beloning 
in de hemel.’

De bijzondere taak van de leerlingen
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn 
het zout in deze wereld. Zout heeft een 
sterke smaak. Maar als het zijn smaak 
verliest, kun je het niet opnieuw zout 
maken. Dan is het waardeloos en wordt 
het weggegooid.
Jullie zijn het licht in deze wereld. Een 
stad op een berg is voor iedereen zicht-

baar. Niemand zet een brandende lamp 
onder een emmer. Je zet een lamp juist 
hoog. Dan schijnt het licht voor alle men-
sen in huis. Zo moeten ook jullie een licht 
zijn en schijnen voor alle mensen. Dan 
zien ze de goede dingen die jullie doen 
en dan zullen ze jullie hemelse Vader 
eren.’

In het vorige kerkblad lazen we uit het Nieuwe Testament in het Bijbelboek Lucas. Het eerste Bijbelboek van het Nieuwe 
Testament is (het evangelie van) Matteüs. Matteüs was net als Lucas een leerling van Jezus. Wat opvalt bij Matteüs is dat hij de 
woorden van Jezus in grote toespraken bij elkaar zet. Een van die grote toespraken is de Bergrede. Je zou kunnen zeggen dat 
Jezus met die toespraak beroemd is geworden.



V e r e n i g i n g  v a n  E s t a t e  P l a n n e r s  
i n  h e t  N o t a r i a a t

E P N 

Ambachtelijk en 
vakkundig inlijstwerk

• foto’s
• borduurwerk

• schilderijen
• zeefdrukken

• litho’s
• posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
van schilderijen

Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl

AL MEER DAN 60 JAAR
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Verrassend het nieuwe seizoen in

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is ...

Bloemschikking 
in vorm van vuur Op zondag 14 september vierden we in de Sint Catharijnekerk de start van het nieuwe 

seizoen. Thema was: ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.’ Na de kerk-
dienst konden de kerkgangers kiezen uit verschillende activiteiten: schilderen, fotografe-
ren, een quiz. De geslaagde bijeenkomst werd afgesloten met een lunch.

De werkgroep Liturgisch bloemschikken 
heeft een spectaculaire bloemschikking 
gemaakt ter gelegenheid van de start van 
het nieuwe kerkseizoen.
Het jaarthema van de Protestantse Kerk 
voor het seizoen 2025-2026 luidt: ‘Kijk! 
Laat je verrassen door het werk van 
Gods  Geest’.
De bijbeltekst die dit jaar centraal staat is: 
‘Wanneer de Geest ons leven leidt, laten 
we dan ook de richting volgen die de 
Geest ons wijst’ (Galaten 5:25). 
In de christelijke traditie is vuur een krach-
tig beeld voor de heilige Geest. Denk aan 
de vurige tongen met Pinksteren. Vuur 
staat voor warmte, energie, beweging, 
maar ook voor inspiratie en zuivering. 
Daarom is gekozen voor een bloem-
schikking in de vorm van een ‘vuur’. Een 
visueel en symbolisch sterk beeld dat 
goed past bij de start van een nieuw ker-
kelijk seizoen. 

Waarschijnlijk kennen we het wel, het 
spelletje: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de 
kleur is …
Dan kijk je rond, kies je iets van wat je 
ziet, maar je zegt het niet, alleen de kleur, 
en de anderen moeten dan raden wat je 
in gedachten gekozen hebt. Ze noemen 
iets wat ze zien met die kleur. En je zegt 
alleen maar ja of nee.
Wat het leuke is van dat spelletje is dat je 
goed gaat kijken, gaat speuren naar die 
ene kleur: waarin kan ik die kleur ontdek-
ken? Dat je dan soms ontdekt dat je die 
kleur op veel meer plekken ziet dan daar-

voor, en dat je soms anders naar dingen 
gaat kijken.

Kijk! Dat is het thema van we dit nieuwe 
seizoen en hebben we we voor vandaag 
meegekregen. 
‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van 
Gods Geest.’ Dat is een hele mond vol. 
Maar hoor het als: Kijk! Waar zie je God?  
Is er iets van God? Dus kijk en laat je ver-
rassen door het werk van Gods Geest.



Ruggeplein 24 | 3232 AH Brielle
0181 851735 | www.bobkoetsenruijter.nl

(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)

adviesgesprek altijd gratis



17

Op 24 september jl. waren alle contactpersonen van onze ker-
kelijke gemeente uitgenodigd door de pastorale raad voor het 
uitwisselen van ervaringen uit de verschillende wijken. 
Klaas Jut heette ons allen vriendelijk welkom en dominee Eibert 
Kok opende de middag met het lezen van Lucas 24; het verhaal 
van de Emmaüsgangers. Jezus loopt men deze twee mannen 
mee en als bruggetje naar de contactpersonen kwam naar voren 
dat zij in hun ontmoeting met gemeenteleden ook een stukje 
met iemand oplopen. Een vriendelijk woord, een luisterend oor, 
een helpende hand zijn voorbeelden van wat je deze mensen 
biedt of kunt bieden.
Aansluitend vertelde een ieder zijn of haar bevindingen van het 
afgelopen jaar of zelfs al van een veel langere periode. Door het 
uitwisselen van deze ervaringen kregen we eveneens zicht op 
nieuwe mogelijkheden om vervolgens weer geïnspireerd aan het 
nieuwe kerkelijk jaar te kunnen beginnen.
Na een korte pauze, met een hapje en een drankje, kreeg het 
overleg een meer ontspannen karakter. Er werden vier teams 
gevormd die met elkaar mochten wedijveren over vier rondes 
pub quizvragen. Er werd een beroep gedaan op algemene ken-
nis, allerlei muziekvragen rond het thema kerk, een ronde met 

herken de ogen van deze medelanders, waarbij onder andere de 
ogen van Eibert Kok en Willem Meyboom afgebeeld waren en tot 
slot een vragenrondje over de provincie Friesland. Met miniem 
verschil waren ‘de gebakjes’ de uiteindelijke winnaars.
De gezelligheid kende geen tijd want het werd uiteindelijk iets 
later dan in eerste instantie de bedoeling was. 

Afke Holwerda

De vreselijke berichten uit de Gazastrook 
en de Westbank die ons dagelijks berei-
ken, vervullen ons met ontzetting, mach-
teloosheid en verdriet. In de komende 
maanden organiseren samenwerkende 
kerken op Voorne-Putten wakes voor 
gerechtigheid en vrede in Palestina. Pales-
tina is de oude naam voor het gebied dat 
we nu meestal aanduiden als Israël en de 
Palestijnse gebieden.
We willen een plek bieden waar ruim-
te is voor verdriet, wanhoop en gebed. 
Een plek om samen te rouwen en onze 
betrokkenheid te tonen. We zullen bid-
den voor de mensen die zijn gestorven, 

waaronder zoveel kinderen, voor wie nog 
vecht om te overleven in Gaza en op de 
Westelijke Jordaanoever, en voor alle gij-
zelaars – Palestijns, Israëlisch en internati-
onaal. We bidden, dat zij niet als pionnen 
in het politieke spel worden gezien, maar 
als mensen, elk met een naam en een 
gezicht. 
De wakes zijn op de eerste donderdag 
van de maand. De eerste was op 2 okto-
ber in de Dorpskerk van Oostvoorne, de 
tweede is op 6 november in de Sint-Ca-
tharijnekerk. Aanvang 19.00 uur. 
We komen bijeen in een sfeer van stilte, 
gebed, zang en bezinning. De wake is 

vormgegeven in de stijl van Taizé, met 
meditatieve liederen en ruimte voor stilte. 
Iedereen magzingen, maar luisteren kan 
natuurlijk ook. Je kunt een kaars aan-
steken. Neem een bloem mee als je wil. 
Ook zijn er gedichten en lezingen. Aan 
het einde van de wake, die ongeveer 30 
minuten duurt, is er ruimte om een lied 
aan te vragen of om te vertrekken.
Iedereen is bij deze wake welkom, gelovig 
of niet, bekend of onbekend met de tradi-
tie. Samen zoeken we naar hoop, gerech-
tigheid en vrede.
De wakes zijn een initiatief van samen-
werkende kerken op Voorne-Putten.

Contactpersonen maken contact met elkaar

Wat fijn dat uw reacties binnenkomen. Als 
eerste Jan Hut. Hij stuurde foto’s van een 
tentoonstelling in onze kerk die van 2 tot 
24 oktober 2003 plaats vond. De titel van 
de tentoonstelling Vertaald Verleden. Aan 
de hand van archiefmateriaal, filmbeelden 

en geluidsfragmenten was te zien en te 
horen hoe de bijbelvertaling uit 1951 – 
ook wel bekend als de NBG-vertaling 1951 
is ontstaan en welke invloed deze verta-
ling heeft gehad op kerk en maatschappij.

Heb je  foto’s uit de oude doos met 
onderschrift dan wel een mooi verhaal. 
Inleveren bij Tine Wolters, Voorstraat 164 
of via de e-mail onskerkblad@protestant-
segemeentebrielle.nl

Uit de oude fotodoos

Wakes voor gerechtigheid en vrede in Palestina
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Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
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Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577
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Na 7 weken ziekenhuis en revalidatie is 
het weer fijn om thuis te zijn. Zal nog 
even duren voor ik weer de oude ben. 
Heel hartelijk bedankt voor de vele mooie 
kaarten en de mooie bloemen, die ik op 
mijn verjaardag in Marnix mocht ontvan-
gen.

Riek Keuper

Graag willen wij u laten weten dat de 
heer Arie Mol in de week van 11 augus-
tus jl. weer terug naar huis mocht. Arie is 
een aantal weken in het revalidatiecen-
trum De Vier Ambachten in Spijkenisse 
geweest en is inmiddels weer een tijdje 
terug op de Bieningen 19. Van diverse 
mensen mocht hij bezoekjes en kaartjes 
ontvangen. Wij willen u daar, namens 
hem, hartelijk voor bedanken. Het heeft 
hem enorm goed gedaan.

namens de familie Mol

17 september hadden wij boven de 80 
jaar een verjaardagsfeestje in de Sjoel. Het 
was erg gezellig en goed verzorgd. Dank 

aan iedereen die dit voor ons hebben 
gedaan.

Jo van der Ent-Polak

Hartelijk dank voor de mooie herfstkrans die 
ik voor mijn verjaardag mocht ontvangen.

Mieke Jansen-v.d. Hoek 

Op zondag 7 september ben ik verrast 
met een mooie bos bloemen. Het geeft 
mij een gevoel van verbondenheid met 
onze gemeente, wat voor mij heel waar-
devol is. Hartelijk dank hiervoor.

Riet Groenewegen

Bedankt voor alle lieve woorden, kaartjes 
en de bloemen uit de kerk. Dit heeft ons 
getroost bij het overlijden van onze broer, 
zwager en oom.

Teuni en Evert Langendoen

Hartelijk dank voor het bezoek en de 
bloemen uit de kerk die ik mocht ontvan-
gen voor mijn verjaardag. 

Taetske Vollmuller

Bedankt

Inleveren kopij

Vredesdienst: verlangen naar vrede

19

Kopij inleveren voor 21 november 12.00 
uur: onskerkblad@protestantsegemeente-
brielle.nl. U kunt de kopij ook brengen naar 
Tine Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieu-
we kerkblad komt uit op 4 december. Voor 
foto’s: Joost de Koning, (0181) 416043.

Onze kerk is ook te volgen op: 

Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle

Verlangen naar vrede. In de Vredesweek organiseerden de gezamenlijke kerken van 
Rockanje en Brielle een oecumenische Vredesdienst in de Sint-Catharijnekerk. Er was 
gelegenheid om een gebedsintentie of een vredeswens op te schrijven. Zo ontstond 
een wand van gebed. En iedereen kon een lichtje aansteken tijdens het zingen van het 
lied: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Indruk-
wekkend. Geef ons vrede, Heer!

Carols in Oostvoorne

Vanuit de Crea-doe

Op zaterdag 13 december organiseert de 
cantorij van de Protestantse Gemeente 
Oostvoorne voor de derde keer Carols in 
Oostvoorne. 
Net als in voorgaande jaren zingt de 
cantorij bekende en minder bekende lie-
deren rond de geboorte van Jezus samen 
zangers uit de regio. 
Het koor bestaat uit geoefende zangers, 
die gewend zijn meerstemmige muziek te 
zingen en (redelijk) noten kunnen lezen. 
Een aantal liederen is Engelstalig. In de 
weken voor de uitvoering zijn projectzan-
gers van harte welkom om aan te sluiten 
bij de wekelijkse cantorijrepetities op 
dinsdagavond. Wij verwachten van deel-
nemers dat zij, net als de cantorijleden, 
voorbereid naar de repetities en de dag 
van uitvoering komen. Houd dus rekening 
met enige zelfstudie. 
Naast de cantorij is er ruimte voor zo’n 
twintig projectzangers. Wie het eerst 
komt, het eerst zingt; zolang er binnen 
met de verschillende stemgroepen vol-
doende plaats is. 
Voor meer informatie en eventueel aan-
melden kunt u contact opnemen 
met het cantorijbestuur via e-mail 
carols@kerkoostvoorne.nl.
Namens de cantorij Protestantse 
Gemeente Oostvoorne,

Irene Oskam

De Crea-doe-verkoopdag is dit jaar op 
zaterdag 29 november. In het volgende 
kerkblad leest u hier meer informatie over.
Heeft u het fotoboek al bekeken dat in de 
kerk ligt onder het informatiebord? Hierin 
staan foto’s van handwerken gemaakt 
door de Crea-doe, die u bij Tony Schram 
kunt bestellen. Leuk om door te bladeren 
als u een origineel cadeautje zoekt.
Crea-doe wil workshops gaan organise-
ren. Misschien weet u een leuke activiteit 
en wilt u hieraan zelf ook meewerken. 
Dan graag opgeven bij Grace van der Elst 
via e-mail elst1957@gmail.com onder 
vermelding Crea-doe.

Grace van der Elst
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Vandaag 
besteld, 
vandaag 
in huis.
Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. 

Dat is al handig. Maar helemaal handig is  

PLUS Express: daarmee heb je je boodschappen 

2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur  

al klaar bij jouw PLUS.
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Beleef het verschil.

0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com

Zeg het met bloemen

Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18


